ily cere-
cahier

een fabel voor morgen
rachel carson

36






ily cere- cahier 36
a part of:

Rachel L. Carson

Verstild voorjaar

Vertaling en nawoord van
Nico Groen

A

Athenaeum—Polak & Van Gennep
Amsterdam 2022



EEN FABEL VOOR MORGEN

Er was eens een stadje in het hart van Amerika waar alles in harmo-
nie met zijn omgeving leek te leven. Het lag midden in een lappende-
ken van welvarende boerenbedrijven, met graanakkers en berghellin-
gen vol boomgaarden, waar in de lente witte bloesemwolken boven
de groene velden zweefden. In de herfst zorgden eiken, esdoorns en
berken voor een gloed van vlammende, flakkerende kleuren tegen een
achtergrond van naaldbomen. Dan blaften de vossen in de heuvels en
staken herten geruisloos de velden over, die gedeeltelijk door de mist
van de najaarsochtend aan het zicht werden onttrokken.

Langs de wegen stonden laurierbomen, sneeuwbalstruiken en el-
zen, naast forse varens en wilde bloemen, die een groot deel van hetjaar
een lust waren voor het oog van de reiziger. Zelfs in de winter waren de
bermen mooi, waar talloze vogels de bessen aten en de aren van uitge-
droogd gras die boven de sneeuw uitstaken. Het platteland stond zelfs
bekend om zijn rijkdom en variatie aan vogels, en zodra de trekvogels
in het voor- en najaar op doortocht waren, kwamen mensen van hein-
deen verre om ze te bekijken. Anderen kwamen vissen in de beken, die
koud en helder de bergen uit stroomden en beschaduwde poelen voed-
den met water waarin forellen roerloos op de bodem lagen. Zo was het
sindsdetijd, vele jaren geleden, waarin deeerste mensendiezich erves-
tigden hun huizen optrokken, putten sloegen en schuren bouwden.

Toen breidde zich langzaam een vreemde vloek over de streek uiten
werd alles anders: mysterieuze kwalen trokken door tomen kippen, en
runderen en schapen werden ziek en stierven. Over alles hing de scha-
duw van de dood. De boeren zeiden dat er veel zieken in hun gezin wa-
ren. De artsen in het dorp verbaasden zich steeds vaker over nieuwe
ziekten onder hun patiénten. Er waren verschillende plotselinge, on-
verklaarbare sterfgevallen, niet alleen onder de volwassenen, zelfs on-
derdekinderen, die ineens ziek werden terwijl ze aan het spelen waren
enbinnen enkele uren overleden.



12 VERSTILD VOORJAAR

Er heerste een vreemde stilte. De vogels bijvoorbeeld, waar waren,
ze gebleven? Veel mensen, in de war en verontrust, spraken erover, De
voederbakjes in de achtertuinen kregen geen bezoek. De weinige vo-
gels die nog werden waargenomen waren ten dode opgeschreven; z¢
trilden hevig en konden niet vliegen. Het was een voorjaar zonder vo-
gelzang. Op ochtenden die hadden gezinderd van het ochtendkoor
van roodborstlijsters, katvogels, duiven, blauwe gaaien, winterkonin-
gen en allerlei andere vogels klonk nu niets; het was stil boven de ak-
kers, bossen en moerassen.

Op de boerderijen broedden de hennen, maar de eieren brachten
geen kuikens voort. De boeren klaagden dat ze geen jonge varkens
konden grootbrengen; de worpen waren te klein en de biggen bleven
slechts enkele dagen in leven. De appelbomen bloeiden, maar er zoem-
den geen bijen tussen de bloesems rond, dus er vond geen bestuiving
plaats en er zou geen fruit rijpen.

De bermen, ooit zo aanlokkelijk, stonden vol bruine, verwelkte ve-
getatie alsof er een vuur doorheen was geraasd. Ook zij waren stil en
verstoken van alle leven. Zelfs de beken waren levenloos. Er kwamen
geen hengelaars meer op af, want alle vissen waren dood.

In de goten onder boeidelen en tussen de dakspanen waren de res-
ten te zien van een wit, korrelig poeder. Een paar weken eerder was het
als sneeuw op de daken en de gazons gevallen, op velden en in beken.

Geen tovenarij, geen vijandelijke actie had de geboorte van nieuw

leven in deze getroffen gemeente het zwijgen opgelegd. De mensen
hadden het zelf gedaan.

Ditstadje bestaat niet echt, maar zou zomaar duizenden tegenhangers
in Amerika of elders ter wereld kunnen hebben. Ik ken geen gemeen-
schap die elke tegenslag die ik beschrijf heeft meegemaakt. Toch doet
elk van deze rampen zich wel ergens voor, en vele dorpen en steden zijn
door vele ervan getroffen. Een macaber spook is bijna ongemerkt na-
derbij geslopen, en deze denkbeeldige tragedie kan zomaar een grim-
mige realiteit worden waarmee we allemaal te maken krijgen.

Wat heeft de voorjaarszang in talloze Amerikaanse stadjes het Zwij-
gen opgelegd? Ditboek is een poging tot een verklaring.
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